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 “Toekomsten maken we nu” opening met Spoken Word 

Tekst en uitvoering: Astrid Ottenheym-Vliegen 

 

Hoe is het met jou?   

 

Hoe is het met jou?  

Hoe is het met ons? 

 

Hoe vaak stellen jij en ik deze vraag? En als we het doen? 

Horen, zien, voelen we dan vooral ons eigen? 

Achter het antwoord van een ander kan van alles schuilen 

In de ervaring passeren gedachten van voorbijgaande jaren 

Jij en ik, we zijn passanten van het leven, voorbijgangers lang of kort  

En of je wilt of niet  

Jij en ik maken verschil, of niet. 

 

Hoe onze ziel zich roert 

Heeft invloed op hoe jij, ik, en de ander zich voelt. 

Wij zijn o zo verschillend,  en toch ook weer niet 

Jij en ik, hebben beiden een kop op,  

een kloppend hart van snelwegen die ons lijf stuurt in ons  samenspel 

Het is geboren om te verbinden, om samen iets te vinden,      

geboren om te  creëren, of opnieuw te evolueren,  

geboren om samen te over ….. leven 

 

Maar, waar staan jij en ik nu?  

Zijn we het individu,  

de mens, die boven alles staat?  

Is het survival of us all? Of Is het survival of the fittest?  

Ben ik, in jij, en waar is het wij te vinden? 
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Soms voel ik me kwetsbaar, in hoe en wat, 

Maar wat als ik niet voor kwetsbaar kies?  

Herken je dat? 

Mijn doen als een masker gebruik om me te beschermen tegen wat je niet ziet 

Beschermt voor verdriet,  

beschermt voor pijn, beschermt voor falen, beschermt voor verlies,  

beschermt voor zijn. 

 

Wat doet dat met ons – jij en ik? 

 

En daarom sta ik hier onbeschermd,  maar wel met liefde en hoop 

Hoe de toekomst van morgen eruit ziet,  dat weet je niet,  maar dat weten jij en ik nooit 

Wat als jij en ik geen geloof hebben in wat we willen 

Zijn we dan verschillend?   

Zorgen voor ongewis en val je terug naar hoe het was 

Want zo werkt het mechanisme 

Bang dat het niet lukt of bang voor de reactie van de ander. 

En stap weer terug in hoe het was, val je weer terug, want zo werkt ons mechanisme. 

 

Wat doet dat met jou- met mij– met ons?  

 

In onze eigen wanhoop, in ons eigen gelijk, in onze eigen bubbel,  

zijn in onze eigen verbeelde perfectie? 

Hoe eng ik dat ook vind, hé?  

Elke keer,  kies ik toch weer,  voor hoop en liefde  

want het geeft en verbindt 

Ik omarm ongemak, ik omarm raadsels,  

De toekomst is gevangen in tijd als het om is 

Wacht niet, tot dat het om is  

Vertrouw erop dat jij, dat ik, dat wij eruit komen als de tijd met ons is 

Voor elkaar, Voor elk kind 
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Omdat jij en ik samen staan voor een wereld waar ieder zijn plek vindt.  

 

Wat als jij nu door mijn ogen en hart kijkt?  

Hoe is het dan met jou? En wat heb je dan nodig om mee te doen? 

En wat vinden we alle - bei,  belangrijk? 

Welk patroon maken we nou?  

Is het Survival of the fittest?  

Of survival of us all? 

 

De grote mensen wereld van de toekomst wordt gemaakt door de verhalen 

Aan de kinderen van nu 

Verhalen van jij en ik,  

Van wat ze hebben gezien, 

 en wij ze hebben voorgedaan 

 

Hoe is het Nu met jou 

Hoe is het nu met ons? 

 

En hoe is het NU met jou? 

 

 

 

 


